Jaaroverzicht 2024 Stichting Facilite

- Ditjaar kreeg ons werk beslag in Togo en Benin.

- Detweetalige kinderbijbel (Frans —Baoulé) voor Ivoorkust werd gedrukt (maar was nog
niet verzonden vanuit Egypte).

- Onswerkin India breidde zich uit van de deelstaten Uttar Pradesh en Bihar naar New
Delhi, Bombay en West-Bengal.

- Werk werd gestart onder gastarbeiders uit diverse landen in Azié in Qatar en Dubai (door
Santosh en Ruben uit Nepal); ook werden eerste contacten gelegd in Roemenié met
Nepalese arbeiders.

- De eerste contacten in Congo-Brazzaville waren veelbelovend, met ds. Matondo
Dhavant als een zeer kundig en actieve medewerker.

- Dr. Philippe Makaye heeft cursussen en instructies gegeven aan predikanten en
kerkelijke leiders in Frankrijk.

- Inhet Nepalees kwam deel 2 van de reeks nazorgboekjes uit.

- Eennieuw boek van Bram Krol, ‘Church’ verscheen in een Aziatische editie in het Engels
enin het Nepalees.

- Hetkleine zendingsteam (Samy en chef Tany) in Ivoorkust is nu in staat zelfstandig onder
de Dan stam in Liberia te werken; inmiddels legde ds. Alfred Zranpiemi de eerste
contacten in de Kla stam en de nazorgkringen in het gebied van de stam (met ongeveer
4000 deelnemers) hebben verschillende kringen opgezet in het aangrenzende gebied van
de stam van de Guéré.

- Ds. Charles Bahi heeft de eerste cursussen en trainingen gegeven in Sierra Leone en
Gambia.

- Minder geslaagd was de start in Angola; de verzonden brochures in het Portugees kregen
we niet uit handen van de douane door gebrek aan goede medewerkers; in Nepal werd
Bram Krol openlijk met de dood bedreigd door een (grote) groep fanatieke Hindoes.

- We hebben grote acties (vooral ook met onze nazorggroepen lopen) onder de stammen
van de Santal en de Rajbansi. Die wOonen in Nepal, Indoia en Bangladesh)

- Aan het einde van het jaar werkten we in vijftien landen (Congo, Nepal, India, Liberia,
Togo, Benin, Congo-Brazzaville, Qatar, Dubai, Roemenig, Sierra Leone, Guinee, Gambia,
Burkina Faso, Frankrijk).

- Aan het einde van 2024 deden ongeveer 50.000 mensen (overwegend kersverse
gelovigen) mee met nazorggroepen. Vooral in Bombay was er door de inzet van Ram Nath
een enorme groei naar bijna 200 nazorggroepen.

Dit is slechts een bloemlezing.
Verder: In Nederland hebben we twee potentiéle nieuwe bestuursleden.

Onze inkomsten blijven achter vergeleken bij de groei van het werk; we verloren een grote
donateur (een stichting) omdat daar onvoldoende geld over was. Dat was een flinke klap
(55.000 euro), te meer omdat deze stichting de taak van een andere grote gever, die aan het
afbouwen is vanwege zijn leeftijd, zou overnemen.

Het aantal lezers van ons weblog stijgt nog steeds — ongeveer 800 a 1000 lezers per keer, met
een enkele uitschieter tot ver boven de 10.000. Dit is onze belangrijkste contact met een



diffuse achterban. Probleem: we komen te weinig in het nieuws (andere media) en blijven te
onbekend.

Bram Krol (secr.)



